
De vijf vragen van Willem in een mooi verhaal

Ik werk nu zo’n 40 jaar in het basisonderwijs. Natuurlijk op de eerste
plaats omdat ik graag met kinderen werk. Maar ook heel belangrijk vind
kinderen iets mee te geven van wat ik waardevol vind.
Ik had tot mijn komst op Het Mooiste Blauw alle leeftijden zo’n beetje
gehad als leerlingen, behalve de kleuters. En wat vind ik het werken met
deze leeftijdsgroep toch leuk! Ik leer elke donderdag weer bij. En dat
sluit perfect aan bij mijn motto: Een goede dag is een dag waarop je iets
geleerd hebt.

Iedereen is waarschijnlijk nu wel duidelijk dat muziek mijn grote liefde is
en vooral ook muziekonderwijs. Ik heb er een missie van gemaakt veel
meer kinderen in het basisonderwijs muziekles te laten krijgen. En dat is
gelukt: Enerzijds als muziek-coach op veel scholen. Mijn
online-muziekmethode (Musicoach.nl) wordt nu door veel collega’s in het
hele land gebruikt en die gebruik ik nu zelf ook als vakleerkracht op
deze school.

Daarnaast ben ik muzikant en treed op in veel verschillende situaties.
Mijn instrument is de accordeon en ik zing graag een breed, Nederlands
repertoire.

In mijn vrije tijd ben ik bezig met beeldende kunst: ik verzamel
kunstboeken, ga graag naar kunstmusea en schilder en teken zelf ook
met en voor mijn plezier.
Ook lezen is een favoriete bezigheid: romans, het liefste met een
historische inhoud. Umberto Eco is mijn grote schrijver!
Tenslotte kan ik genieten van goede films, het liefst van het
filmhuis-genre.
En ja: Ik hou van lekker eten en kook meerdere keren per week met
plezier een maaltijd voor mijn gezin.




