
 

De vijf vragen van Tom 

 

Wat staat er op je bucketlist? 

Ik heb vorig jaar voor mezelf een ‘sportieve’ bucketlist opgesteld. Hierin 

staan activiteiten als de halve marathon, hele marathon, Alpe d’HuZes 

en een halve triatlon. Mijn droom is ook nog om ooit een hele triatlon 

(Iron Man) te doen, maar dat staat nog niet vast! Verder lijkt mij het leuk 

om ooit parachute te springen en voet te hebben gezet in elk continent! 

 

Wat is je favoriete spreuk? 

‘Seek discomfort’  

Het doel achter deze spreuk is om vaker ‘ja’ te zeggen tegen activiteiten 

of andere vragen die normaal gezien buiten je comfortzone liggen. Ook 

motiveert het je door te zetten of verdere stappen te zetten in de 

dingen die je al doet, bijvoorbeeld: de sportieve doelen die ik mezelf heb 

gesteld. 

 

Wat is je favoriete filmgenre? 

Ik houd heel erg van superhelden films. Starwars of tekenfilms als Shrek 

doen het ook altijd goed op mijn streamingdienstabonnementen. 

Historische films (vooral over de 2e wereldoorlog) is daarnaast ook één 

van mijn favoriete genres. 

 

Wat is je favoriete spelletje? 

Ik ben groot fan van het spel ‘Qwixx’. Dit speel ik vaak met vrienden of 

familie en ontbreekt nooit tijdens een gezellig avondje binnenshuis. 

 

Wat vind je het leukste om te doen? 

Sporten, reizen naar nieuwe plekken/gebieden en avondjes met 

vrienden vind ik het allerleukst! 


