
De vijf vragen van Noortje

Waar droomde jij als kind van?
Een bibliotheek net als Belle kreeg in Belle en het beest. Mèt trap om
naar boven te klimmen en zonder beest.

Wat is je favoriete spreuk/quote?
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.

Zo ben ik ook al aan heel veel dingen gewoon begonnen en heb ik
mezelf ook al van alles geleerd. Maar ik heb ondertussen wel
ondervonden dat dit voor veel zaken ook echt geldt. Behalve wanneer je
er een boormachine bij nodig hebt. Daar blijk ik (nog) niks mee te
kunnen.

Wat vind je het lekkerst om te eten?
Sushi met zalm en avocado.

Wat vind je het leukste om te doen?
Van niets iets maken op allerlei gebieden. Ik vind het geweldig om dat
dan te zien groeien en er uiteindelijk iets moois aan over te houden. Dat
gaat dan vanzelf. Kleding maken voor mijn dochters, een camper
opknappen, een tuinplan maken en dit ieder jaar zien groeien. Tot ons
huis dat we compleet verbouwd hebben en waar ik altijd nog wel ergens
mee bezig ben.

Waar kun je je ‘s nachts voor wakker maken?
Echt helemaal nergens. Je mag me zo lang wakker houden als je wilt, ik
sla desnoods de hele nacht over als het voor iets leuks of voor een goed
doel is. Maar wanneer ik eenmaal slaap moet je me vooral lekker laten
slapen. Gelukkig heeft iedereen hier thuis ondertussen na veel oefening
ook door dat het echt geen goed idee is om mij wakker te maken ’s
nachts en laten ze me ook eindelijk gewoon slapen.


