
 

De vijf vragen van Max 

 

Wat is je hobby? 

Een van mijn hobby’s is toch wel echt koken. Ik vind het heerlijk om in de 

keuken te staan en nieuwe gerechten uit te proberen, maar of het dan 

ook lekker is weet ik van te voren nog niet. Gelukkig vind mijn familie het 

altijd lekker en daar wordt ik weer stiekem heel erg blij van. 

 

Wat is je favoriete spreuk? 

“Wie niet waagt, wie niet wint“ Daarnaast vindt ik “Als je het niet probeert, 

dan kun je het ook niet weten” een hele mooie. 

 

Waar droomde jij als kind van? 

Vroeger als kleine jongen droomde ik er altijd van om kunstenaar te 

worden. Ik vond het fantastisch om te tekenen. Daarna toen ik in groep 

8 zat heb ik gezegd dat ik gymmeester wilde worden, want dat leek me 

fantastisch. 

 

Wat staat er op je bucketlist? 

Er staat heel veel op mijn bucketlist, maar het lijkt mij fantastisch om 

een rondreis te maken door de Verenigde Staten en Mexico. Deze twee 

landen lijken mij zo mooi om een keer te zien. 

 

Wat vind je het lekkerst om te eten? 

Ossenhaas in teriyaki saus vind ik heerlijk. 


