
 

De vijf vragen van Evelien 

 

Welke rare eigenschap heb je? 

Tja, eigenlijk heb ik er wel meerdere hoor, maar ik zal er maar even 

eentje kiezen.... 

Wanneer ik een nieuw tijdschrift heb gekocht, sla ik het tijdschrift open 

en leg ik het eventjes op mijn gezicht. Het ruikt zo lekker!  

Mocht je dit nu ook willen proberen, niet alle tijdschriften ruiken even 

lekker, gewoon volhouden dus! 

 

Wat is je favoriete spelletje? 

Ik houd enorm van spelletjes spelen. De gezelligheid en het plezier wat 

erbij komt kijken, ja dat kan ik avonden doen. 

Ik vind "30 seconds" op dit moment het leukste spelletje om te spelen.  

Het is meestal enorm grappig en gedurende het spel worden mensen 

steeds fanatieker. I love it! 

 

Wat vind je het lekkerst om te eten? 

Ik heb in een restaurant altijd wat keuzestress. Ik vind zoveel lekker en ik 

houd enorm van lekker eten! Het liefst ga ik daarom naar een 

tapasrestaurant, dan hoef ik niet te kiezen.  

Sushi eet ik ook enorm graag! En dan vooral de sushi met de krokante 

garnaal! 

 

Wat staat er op je bucketlist? 

Heb je even?  

Ik zou wel eens een roadtrip willen maken in Europa, ik zou graag een 

rolletje spelen in het tv programma wat vroeger: "bananasplit" heette 

(maar dan wel de rol van degene die de ander in de maling neemt!) En ik 

zou de koning en koningin weleens willen ontmoeten. Gezellig samen 

een hapje eten, dat klinkt toch leuk? 

 

Wat is je favoriete spreuk? 

"Wat je zaait dat oogst je" 

En dat zie ik ook zo mooi terug op Het Mooiste Blauw. 

We leren kinderen om te kijken naar jezelf, te kijken naar jezelf binnen 

een stamgroep, te kijken naar jezelf binnen de maatschappij. Wat doe je 

en wat is dan het gevolg? 


