
 

De vijf vragen van Ellen 

 

Waarom werk je op Het Mooiste Blauw? 

Een paar jaar nadat ik met pensioen was gegaan begon ik het werken 

met groepjes kinderen toch wel erg te missen. Daarom ben ik naar "Het 

Mooiste Blauw" gegaan; de school waar ik eerder heel lang had gewerkt 

en die toen nog "D'n Bussel" en "De Mijlpaal" heette. Daar heb ik 

gevraagd of ik weer een dagdeel met groepjes mocht komen werken. 

Dat mocht! Daar werk ik er nu met heel veel plezier. 

 

Wat is je lievelingskleur? 

Blauw. En het aller-allermooist vind ik lichtblauw. 

 

Waar droomde jij als kind van? 

Ik droomde ervan om kleuterjuf te worden, net als mijn tante. Ik mocht 

regelmatig bij haar in de klas komen helpen en dat vond ik geweldig. 

 

Wat is je favoriete spelletje? 

Ik speel graag Bridge en Rummikub. 

 

Wat vind je het lekkerst om te eten? 

Ik eet heel graag vleesfondue. Als ik vroeger van mijn moeder op mijn 

verjaardag mocht kiezen wat we aten, koos ik altijd tomaten gevuld met 

kaas. Dat vind ik ook nog steeds heel lekker! 


